Een wandelaar

Een wandelaar met voetbal in de benen en ideeén in De Kop.
Verlaat het gras van Buren,

waar het heus niet groener, niet beter, maar anders is.
‘Fruitbomen, bloesem, bos’

voor ‘bollenvelden, tulpen, strand’.

Het Gelderse voor het Helderse.

De Linge voor de Noordzee.

Rivierenland voor zeestad.

‘t Goede Buren, verre vrienden.

Het maakt niet uit.

Nederland is niet groot

en Wanderlust brengt je altijd verder dan je was.

Een wandelaar staat bij de dingen stil door altijd maar te lopen.
De burgervader moed, door het hoofd te legen

langs struin- en klompenpaden.

Achter zich een wandelwerk van 200 kilometer lang,

voor iedereen die na hem komt. Dat laat hij achter.

Vo6o6r hem nieuwe wegen, nieuwe routes,

gebaande paden en onontgonnen gebied.

Stiekem loopt hij daar het liefst.

Verharde wegen zijn soms nodig,

maar kansen laten zich vinden in een zachte berm.

Zo rolt hij.

Als een zwerfkei langs een wandelpad

tot de klei zand wordt

en zand de zee.

Het ene uitzicht voor het andere,

er is altijd iets moois dat voor je ligt.
‘Fruitbomen, bloesem, bos’

voor ‘bollenvelden, tulpen, strand’.

Het Gelderse voor het Helderse.

De Linge voor de Noordzee.

Rivierenland voor een zeestad

met zeestadse vragen en zeestadse fratsen,
waar hij de volgende stap, de lopende zaken,
de voeten in de aarde zet.

Hij is een wandelaar,

een wandelaar met voetbal in de benen en ideeén in De Kop.
Daar wil hij thuis zijn.

Twee benen in de maatschappij

en de noppen in het gras.




